
 
Nieuwsbrief De Leertuin  

November 2023 

-Special Kenia- 
Dit is de nieuwbrief van KC De Leertuin. 

Waar talenten groeien! 

 
Agenda 
De agenda vindt u ook in Parro.  

 

November 

Vr 10 Museum H’art (Hermitage),  

gr 4 en 5/6 

Za 11 Sint Maarten 

 16.00: Hoofddorpplein 

 18.00: Vondelpark (OCCII.org) 

Wo 15 Start Tandarts Vincent 

Wo 22 Taaltrip Museum Move Amsterdam, 

  vervoer door de jaren heen gr 5/6 

Vr 24 Werkstage JINC gr 7/8 

 

 

 

 

Studiereis naar Kenia  
Linda Weber (intern begeleider) en Hanife 

Sak (directeur) van KC De Leertuin zijn op 

studiereis geweest naar Kenia met 

TEACHERS4TEACHERS.  

 

 
 

De kinderen en ouders hebben deze reis 

mede mogelijk gemaakt door een 

sponsorloop en donaties. Bedankt! 

Maar vooral ook willen we vertellen hoe 

goed deze studiereis is geweest voor ons en 

voor het onderwijs in Kenia. 

 

 
  

Wat een verrijking zo'n studiereis, je kan veel 

vertellen, maar je moet het eigenlijk ervaren 

en voelen. Het doel van de studiereis is om 

iemand te ontmoeten en uit te wisselen, 

maar het is heel belangrijk om de tijd te 

nemen om elkaar goed te begrijpen. Om stil 

te staan, te kijken, te voelen, te luisteren en 

je ermee te verbinden.  

 

 

 



Dit hebben wij in Kenia tijdens de studiereis 

gevoeld, gezien en ervaren.  Eerst leek het 

een cultuurschok, maar als je met elkaar in 

gesprek gaat, snap je ook waarom ze de 

dingen doen, die ze doen.  

 

Soms is het voor ons onbegrijpelijk, maar 

vanuit de situatie waarin zij zich bevinden, 

snappen we het wel. Een voorbeeld; na het 

drinken werden de lege flessen op de grond 

gegooid op het schoolplein.  

 

Wij attendeerden de 

leerlingen (en 

volwassenen) hierop 

en zeiden dat ze het 

in de prullenbak 

moesten gooien. 

Het antwoord was; 

“Nee, er komt straks 

iemand om het hier 

schoon te maken 

tegen betaling. Als wij alles opruimen, dan 

heeft hij geen inkomen. Op deze manier 

creëren wij werkvoorziening.”  

 

De volgende dag dat wij er waren, was alles 

inderdaad helemaal schoon. Daarom is het 

belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan.  
 

En wat fijn om eerst oprecht interesse te 

tonen in mensen en te verbinden. Dit was al 

een mooi begin. 

 

De eerste dag begon met een bezoek aan 

een basisschool. Veel blije kinderen, die 

zonder leerkrachttoezicht samen kunnen 

spelen als het pauze is, maar ook zelfstandig 

kunnen werken als de juf er niet is! Niks 

allemaal een eigen boekje, gewoon samen 

lukt dat prima. Buiten spelen gebeurt in het 

zand, in de zon of schaduw, met een kapotte 

fietsband of een stuk touw. Ruzie maken….. 

niet gezien, buiten sluiten….niet gezien….. 

alleen maar blije gezichten. 

  

 
 

De dagen erna zijn we gestart met de twee 

daagse workshop voor schoolleiders van 

daar. Wat een leuke en betrokken groep 

waarmee wij mochten werken! Over passie 

voor het vak gesproken!! Met de minimale 

middelen die ze hier hebben en grote 

groepen kinderen (tegen de 100 leerlingen 

in een klas) toch het maximale eruit willen 

krijgen van de groep. Dinsdag, woensdag en 

vrijdag zagen we drie van hen aan het werk 

op hun eigen school. 

  

 

 

 

 

 

 

 



De laatste dag het eindfeest ‘final 

celebration’ met alle schoolleiders. Er werd 

door alle groepen een optreden gedaan. Om 

ons te bedanken werden we, al dansend, in 

een Afrikaans gewaad gekleed door onze 

groep. Alle deelnemers kregen hun 

certificaat uitgereikt voor deelname aan de 

workshops. Gegevens uitwisselen, andere 

optredens kijken, nog even kletsen en toen 

kwam er een vrachtwagen het terrein op 

met daarin enorme pannen met eten voor 

iedereen.  We hebben hier afscheid 

genomen van een prachtige groep bevlogen 

mensen, elk met hun eigen verhaal.  

  

 
 

 

  

 

Het avontuur zit er op… en wat een avontuur 

was het! Veel gezien, veel gedaan en 

meegemaakt. Met een rugzak vol rijke 

ervaringen weer terug naar Nederland!!  

 

En bij terugkomst dachten wij: ‘Wat hebben 

we het toch goed hier waar wij zijn geboren 

en getogen en mogen leven.’ Iets om heel 

dankbaar voor te zijn! 

Bedankt voor jullie steun en dat dit mede 

door jullie medewerking is mogelijk 

gemaakt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Leertuin: Generaal Vetterstraat 27a, 1059 

BT Amsterdam. T 020-4702717 

Instagram: De Leertuin. 

W: www.deleertuin.nl   

E: leertuin.contact@askoscholen.nl 

F: www.facebook.nl/leertuin 
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